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Ülkemizde sınıf mücadelesi alabildiğine güçleniyor. Güçlendikçe de burjuvazinin, gericilerin saldırıları artıyor. İşbirlikçi büyük burjuvazi, onların faşist kılıklı MC iktidarı, işçi ve emekçi sınıfların gelişen mücadeleleri, karşısında iyice korkuya kapıldılar. Onlar Anayasal Demokratik haklar için, sendika seçme özgürlüğü için verilen her direnişi «anarşi» olarak niteliyorlar. Oysa, faşist komando sürülerini, işçilerin, öğretmenlerin, gençlerin üzerine sürerek asıl anarşiyi kendileri yaratıyorlar. Amaçları ülkemizde faşizmi yerleştirmek, her türlü ilerici-devrimci eylemi kanla, terörle bastırmaktır. 

İşçi sınıfı faşizmin ne demek olduğunu çok iyi bilir. 12 Mart döneminde bunu bizzat yaşayarak öğrendiler. İşte faşizm tehlikesi- nin iyice arttığı bugünlerde, DİSK yurdun her yanında faşizme karşı etkin bir mücadele içine girdi. 5: Olağanüstü Kongre kararları doğrultusunda, bütün ilerici Devrimci güçlerle dayanışma kurarak, faşizmi geriletmeyi, demokratik hak ve özgürlükleri koruyup genişletmeyi amaçlayan mitingler düzenledi. Bu mitinglerden ikisi İzmir ve İstanbul'da yapıldı. İşçilerin yanı sıra bütün ilerici-devrimci güçler ve mitinglere katıldılar. 
İşçi sınıfımızın birliği, anti-faşist güçler arasında dayanışma miting alanlarında böylece somutlaşmış oldu. 

DİSK'i, işçi sınıfını «anarşist» yaratmakla suçlayanların maskeleri bir kez daha düştü. 100 binlerin katıldığı bu mitingler, işçi sınıfının ne denli örgütlü ve disiplinli bir güç olduğunu açıkça gösterdi. Komandolar, 


Devrimci işçi sendikaları konfederasyonu (DİSK) tarafından 20/Eylül/1975 Cumartesi günü düzenlediği miting'de yüz bine yakın işçi, öğrenci, öğretmen ve memur, erken saatlerden itibaren, Saraçhane'de, Kabataş'ta ve Şişli meydanlarında toplanarak ellerinde dövizlerle Taksim meydanına yürüyerek yerlerini aldılar. Demokratik hak ve özgürlükler için mücadele miting'inde DİSK adına Genel başkan Kemâl Türkler, Genel Sekreter İbrahim Güzelce ve ayrıca Mehmet Ertürk birer konuşma yaptı. 


Demokratik hak ve özgürlükler için mücadele Miting'inde konuşan (DİSK) Genel Başkanı «Kemâl TÜRKLER» özetle şöyle dedi. 

— Faşizm tırmanmasına devam ediyor. 

— Biz halkız, Halkımız bağımsızlık, demokrasi, barış ve toplumsal ilerleme istiyor. 

— Burjuva sınıfı, ve onun sözcüsü MC, iktidarı işçi sınıfına, öğretmenlere, öğrencilere, köylülere, memurlara savaş açtı. 

— İşçi sınıfının birlik ve bütünleşme mücadelesi hızlanıyor. | 

— Türk-İş MC. iktidarının ağzını kullanarak işçi eylemlerinin kanunsuz olduğunu ilân etti, işçi sınıfına ihanet ediyor. 

— İşçi sınıfı faşizmin tırmanışını engellemek, demokratik hak ve özgürlüklerin korunması, uygulanması ve genişletilmesi için, tüm ilerici demokratik ve devrimci güçlerle güçbirliği yapacaktır. 

— Bütün devrimci-ilerici-demokratik kuruluşlar, işçi sınıfının öncülüğünde, MC. iktidarını ve onu oluşturan kuruluşları zayıflatmak için işçi sınıfı ile güçbirliği yapmalıdırlar. 

— İşsizlik sigortası kurulmalıdır. 

— Çalışan herkese sendikalaşma hakkı verilmelidir. 

— Referandum yasalaşmâlı. 

— Ülkemizde A.B.D.'nin askeri üslerine, bir daha geri vermemk üzere el konulmalıdır. 

— Yeraltı ve yerüstü doğal zenginliklerimiz devletleştirilmelidir. 

— Lokavtın bir hak olarak değil, suç sayılmalıdır. 

— Faşist 141-142 maddeleri kaldırılmalıdır. 


— Barışçı ve onurlu bir dış politikanın izlenmesinin gereği olarak NATO ve CENTO'- dan çıkmalıdır. 

— Bütün komşularımızla (o saldırmazlık paktları yapılmalı, kültürel ve siyasal ilişkiler. 
kurulmalıdır, dedi. 


— MİTİNG'İ SABOTE ETMEYE KAL. 
KAN BİR AVUÇ BOZGUNCU GEREKEN 
DERSİ İŞÇİ SINIFINDAN ALDI. İŞÇİ SINI-FI, KENDİ SINIF DÜŞMANLARINI EZE- 


CEKTİR.» 
— DİSK Genel Sekreteri İbrahim Güzelce 


miting alanında özetle şunları söyledi: 

— Kapitalizm ve onun en ileri aşaması olan Emperyalizmin sonu yaklaşmaktadır. 

— Ülkemizde görülen ekonomik ve sosyal bunalım emperyalizmin uzantısıdır. 

— Yıllar boyu «küçük Amerika» olma sevdasıyla halkımızın gözünü karartanlar, ülkemizdeki hayat pahalılığını, enflasyonist gidişi, işçi ve emekçilerin gözlerinden saklamak için çaba harcıyorlar. 

— Günümüzde işçi ve emekçilerin en büyük derdi geçim sıkıntısıdır. 

— İşçi sınıfının ve emekçi halkımızın bagımsızlık, demokrasi, barış ve toplurasal iler leme mücadelesi durmuyor. Her geçen gün yeni boyutlara ulaşıyor, genişliyor, güçleniyor dedi. 


~ baş yaz 


» 


gericiler DİSK'in bu yığınsal eylemlerine saldırma cesaretini .kendilerinde bulamadılar. 


yerden sabote edilmek istendi. İşçi sınıfının saflarına sızmaya çalişan bazı sahte devrimciler, özellikle İstanbul mitinginde karışıklıklar çıkarmaya çalıştılar. Dün Sungurlar'- da, Bohemia kristal'de, Berec'de, Philips'de işçilerin direnişlerini kırmak için polise yardımcı olanlar bu kez de Taksim alanına geldiler. Bunlar maoculardı, anarşistlerdi, işçi sınıfına ihanet eden bozgunculardı. 

Sosyalist ahlâkı, işçi sınıfına saygıyı hiçe sayan bu küçük gruplar, DİSK düşmanı bildiriler dağıtmak, DİSK'in sloganları yerine kendi sloganlarını geçerli kılmak istediler. 
Miting'in disiplinini bozmaya yeltendiler. 
Böylece polisin, komandoların yapamadığını bu bozguncular yapmaya kalktılar, Ama gerekli cevabı da aldılar. İşçilere karşı kaldırdıkları sopalar, kendi kafalarında kırıldı. 

Bu olay şu gerçeği iyice doğrulamıştır: Burjuvazi işçi sınıfına yalnızca panzerlerle, coplarla, komandolarıyla saldırmaya, bir de saflarımıza sokmaya çalıştığı ajanlarıyla birliğimizi zayıflatmaya, bizleri bölmeye çalışır. 
Bu oyuna asla gelinmemelidir. Saflarımıza sızmak isteyen maoculara, anarşistlere karşı uyanık olmalıyız. Bu gibi bozgunculara kapılarımızı sıkı sıkı kapamalıyız. Onlar sınıfımızın yeminli düşmanlarıdırlar. Hainlere, bozgunculara aramızda yer yok! Bu gerçek hepimizce bilinmelidir. 

İşçi sınıfımızın Devrimci birliği DİSK etrafında gelişip güçleniyor. 100 binlerce işçi DİSK için mücadele ediyor. Ne burjuvazi ve ne de bozguncuları DİSK'in gelişimini durduramazlar. DİSK düşmanları her zaman 

ri bog dönecektir! 


Bütün Cam Sanayii işçileri Kristal-İş sendikasının nasıl sarı bir sendika olduğunu bildiği gibi, İzocam Sanayii işçileri bunun farkına vararak, Hür Cam-İş'te toplandılar. 

İzocam Sanayii işçileri sendikamıza geçmek için yürüttükleri mücadele sırasında, Hüseyin Bayrak adındaki bir arkadaşı Kris: tal-İş yöneticileri işverenle işbirliği yaparak, işten attırdılar, Belgeyi aynen basıyoruz. 
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Halen yapmakta olduğunuz Işyeri Sendika Tereileiliğinden, görülen lUżum Uzerine affedilriş bulunmaktasınız. 


Bilgilerinize sunar,buglüne kadar olan himetlerinizden dolayı teşekkür ederiz. 


Bayın Noter | 
Üç nüshadan ibaret bu mektubun bir nüshasının 


muhataba tebliği ile bir nüshasının Dairenizde hıfzını ve tasdikli bir nllahasının da tarafımıza iadesini rica ederiz. 


Hüseyin Bayrak kardeşimiz daha önce Kristal-İş'in sendikasının İzocam işyerinde temsilciliğini yapıyordu. Kristal-İş'in nasıl bir sendika olduğunu yakından izleyip tanıma imkânına sahip olduğu için, İzocam Sa- 


Ne varki DİSK'in mitingleri, bir başka | 


Trakya ve Murat Gam 
“işçileri direniyor! 


Trakya Cam'dâ 50, Murat Cam'da 40 gündür devam eden direniş tam bir birlik ve kararlılıkla sürmektedir. Anayasanın 46. maddesince işçilere tanınan sendikalaşma özgürlüğünü hiçe sayan işverenler, işçileri sokağa dökerek açlık ve sefalete sevketmiş bulunmaktadır. 
İşçilere köle muamelesi yapan, işçilerin S.S.K. 
na olan primlerini ödemeyen, vergi kaçakçılığı ve akla gelen her yolsuzluğu yapan, işverenler bu kez işçilerin kıdem tazminatını ve ihbar önellerini vermemek için çeşitli düzenbazlıklar yapmaya çalışıyorlar. 

HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ 

Murat Cam Sanayii işvereni, işçilerin sendikalaşmalarını, hazmedemeyip, fabrikayı kapattıktan sonra, işçilerin kıdem tazminatlarını ve ihbar önellerini ödememek için, bu kez fabrika'mâ sabotaj yapıldı. İddiasıyla, işçileri savcıığa şikâyet edip, Devletin yetkili mercileri kanalıyla baskı yapmaya kalktı. Oysa Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne yaptığı müracaatta işyerinde gerekli tamirat yapmak için, işyerini kapatacağını daha önce bildirmişti. 


İŞVEREN NEDEN SABOTAJ YAPILDI 

İDDİASINDA BULUNDU 

Murat Cam Sanayii işvereni daha önce iki temsilci arkadaşımızı gizli örgüt çalışmaları yapıyor iddiasıyla jandarmaya ihbar etti. Arkadaşlarımız bir müddet Sağmalcılar cezaevin- de suçsuz yere tutuklandılar. Suçsuz oldukları için serbest bırakıldılar. Ancak, işverenin ve ona yardımcı olan Güvenlik Kuvvetleri mensuplarının bu hareketi işçilerin kararlı birliğini etkileyemedi. Bu kez işveren sabotaj iddiasıyla üçüncü temsilci kardeşimiz Zühtü Özdemir'i tutuklattırmak için, fabrikama sabotaj yapıldı iddiasında bulundu. Ancak bu oyunu tutmadı. 
Savcılık arkadaşımızın ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı. 

Kısaca özetleyecek olursak, patronlar kendi sömürü düzenlerini sürdürmek için, yapmayacakları adi çirkef bir oyun yoktur. Bütün işçiler birlikte uyanık durmalı, kendi davalarına 


sımsıkı sarılıp mücadele vermelidirler. 


SARI KRİSTAL-İŞ VE İZOCAM İŞÇİLERİ 


nayii'nde çalışan işçi kardeşlerine önderlik etti. Ancak Kristal-İş sendikasının yönetici- 


_ leri Hüseyin Bayrak kardeşimizin önderlik 


yaptığını duyunca, işverenle anlaşarak önce temsilciliğini aldılar. Aynı gün de işveren onu işten attı. Hüseyin kardeşimiz Kristal - İş sendikasının yöneticilerine gidip durumu anlattı, «müdahale edin» dedi. Kendisine şu cevabı vermişler. «Sen hak ettin cezana razı ol, kendine başka yerde iş ara». Bunun üzerine İzocam işçileri «Bir Hüseyin Bayrak kardeşimiz atılabilir. Mücadelemizi sürdüreceğiz. Patron ve sarı sendika ikilisinin çemberini kıracağız. Devrimci Hür Cam-İş'te toplanmak için, yapılması gereken her fedakârlığı yapmaya hazırız.» Büyük çoğunluğu notere gitti, Kristal-İş sendikasından istifa 


edip, sendikamız Hür Cam-İş'te toplandılar. 


KRİSTAL-İŞ İZOCAM'DA ŞİMDİ 

NE YAPIYOR 

Huy bilirsiniz, can çıkar huy değişmez. 
Kristal-İş nasıl ki daha önce Anadolu Cam Sanayii işçileri sendikamıza üye oldukları için, ücretlerinden kesinti yaptırmıştı ya, şimdi de aynı uygulamayı İzocam işçilerine yaptırıp, işçileri tekrar kendisine zorla üye olmaya zorluyor. İzocam'da Kristal-İş'in bu arzusu yerine getirilemiyor. Çünkü, toplu sözleşmeye çok az bir zaman kalmıştır. İzocam işçileri kararlı. İşveren işçilerin Hür Cam-İş'te toplanmalarından memnun mu? 
Hayır. İşveren Kristal-İş'in istediği şeyi yapmadı, ama Kristal-İş'in hesabına gelecek biçimde hareket ediyor. İzocam işçileri sendikamızın üyesi olduğu günden bu yana işyerinde yapılan baskılar arttırıldı, Ersin Emlek arkadaşımıza ağır ihtar verilerek tehdit edilmiştir. Hiçbir haklı gerekçe olmadan. 

Bayram Tekin kardeşimiz İzocam'da işçi 8 seneden beri vardiya amirliği yapıyor. 
Kristal-İş sendikasının üyesidir. İzocam işçileriyle beraber mücadeleye katıldı. Hür Cam-İş üyesi oldu. İzocam işyeri baştemsilcilik görevini bu anda yüklenmiş bulunmakta, 


kendisiyle kader birliği yapan işçi kardeşlerini tam bir kararlılıkla savunabileceğine işveren ve işveren vekilleri kanaat getirmiş 


oldukları için, arkadaşımıza baskı yapilmak- 5 


tadır. 

Şöyle ki, 8 seneden beri yaptığı vardiya amirliğinden alınıp (revizyon atölyesinde) bedenen çalıştırılmaktadır. Uzun süredir oturduğu lojmandan çıkarılmaya çalışılıyor. 
Şimdi bu gerçekleri anlattıktan sonra soruyoruz, İzocam işverenine ve işveren vekillerine? Bayram Tekin kardeşimiz henüz yeni sendikalaşmıyor. Daha önceden sendikalıydı. 
Aynı işyerinde aynı işte çalıştığı halde sakıncalı olmuyor da şu anda sendikamızın üyesi oldu diye mi kendisine böyle baskı yapılıyor? 
İzmit Bölge Çalışma Müdürlüğünün Bayram Tekin kardeşimizin tekrar aynı işte çalıştırılması için, verdiği karar ne zaman yürürlüğe girecektir. 

Sonuç bu açıklamalarımızdaki mak$şadımız sarı Kristal-İş'le işverenin her yerde birlikte hareket ettiği gibi, İzocam'da da birlikte hareket etmektedir. İzocam işçileri kararlıdır. Verdikleri karardan kimse geri döndüremiyecektir 


Cam işçilerine açık mektup! 


Sendikamız Hür Cam-İş'in bir önceki yayın organında izocam sanayii işçileri ile ilgili haberi hepinizin okuduğunu sanıyoruz. Bilindigi gibi biz izocam sanayii işçileri kısa bir zaman önce sarı Kristal-İş sendikasının çemberini kırarak saflarınıza katıldık. 

Şimdi sarı Kristal-İş ile işveren işbirliği yaparak biz izocam sanayii işçilerine baskı yapılıyor, iki kişi bir araya geldiğimiz zaman bize ağır ihtar veriliyor. İşveren vekilleri iş saat'- 


inde kimi arkadaşımızı yanına çağırıp Hür 


Cam-İş sendikasından istifa etmeye zorluyor. 


ACS'deki OLAYLAR 


ve 
SARI KRISTAL- iŞ | 


Bilindiği gibi, toplu sözleşmenin bitimine çok az bir zaman kaldı. Biz işçiler bu sırada sürekli olarak birbirimizle fikir alışverişi yaparız. Çalıştığımız işyerlerinde karşılaştığımız sorunları dile getirip, çözüm şekli için, öneri veririz birbirimize, sendikamızdan memnun isek temsilcilerimiz vasıtasıyla sendikamıza iletiriz. 
Üyesi olduğumuz sendikadan memnun değilsek, sendikanın genel durumunu, tutumunu, mücadele yönetimini eleştiririz. Fikir birliğine vardığımız zaman birlikte hareket eder, bizi savunmayan, hak ve hukukumuzu aramayan sendikayı yıkarız. Bizi savunabileceğine ikna oldučumuz, inandığımız, güvendiğimiz sendikaya hemen üye oluruz. Onu yetkili kılmaya çalışırız. Bu da bizim sınıfsal yapımızdan ileri gelir. 

Kristal-İş sendikası ACS işçilerinin hepsi kendisini istemediğini, bu dönemde kendisini silkip atmasının an meselesi olduğunu çok iyi bilmektedir. Bunun için Kristal-İş bütün gücünü ACS'ye vermiş bulunmaktadır. ACS'de çalışan işçi kardeşlerimiz Kristal-İş sendikasının samimiyetine inanamıyor, inanmamakta haklıdırlar. Çünkü, Kristal-İş sendikası ilk başta yetki almak için sahte fiş tanzim etmişti. Daha sonra imzaladığı toplu sözleşmede ACS işçilerinin aleyhine bir sürü hüküm getirerek işçiyi işverene peşkeş çekmiştir. 

Kristal-İş'in işyeri temsilcileri işverenin guzi önünde bazı işçileri dövmüştü. Daha son-İş sendikasından istifa edip sendikamız Hür Cam- İş'e üye olan her işçiye Şişmanoğlu'nun imzasını taşıyan birer tehdit mektubu yollamıştı. Mektup kâr etmeyince, işverenle 


birlik olup, toplu sözleşmenin imzalandığı tarihten sonra işyerine girip çalışan işçilerin üc- 


retinden kesinti yaptırtıldı. 

Yukarıda saydığımız gerçekler Kristal-İş sendikasının bünyesinde görev alan kişilerin marifetidir. Oysa ACS işçilerinin yığınla duran, çözüm bekleyen sorunları vardır. Kristal-İş yöneticileri tek bir girişim yapıp çözüm getirmek için bir çaba sarf etmemişlerdir. Dolayısıyla ACS işçileri, ACS işvereninin ve onun yandaşı sarı Kristal-İş sendikasının haksız yanlış ve yersiz tutumundan ötürü isyan edecek hale ge- 


Ayrıca sarı Kristal-İş sendikasının izocam'- da üyesi hiç yok denecek kadar olmasına rağmen, Kristal-İş'in işyeri temsilcileri iş saat'lerinde fabrikada tam bir rahatlıkla dolaşıp bazı arkadaşlarımıza baskı yapmaktadırlar. İşveren bunu çok iyi bildiği halde görmemezlikten geliyor. Biz izocam işçileri bütün bunların farkındayız. Kararımız kesindir. Bizi kararımızdan döndürmeye ne sarı Kristal-İş'in ne de izocam 

 işvereninin gücü yetmiyecektir. 

Biz İzocam sanayii işçileri olarak şuna inanıyoruz. Ülke Ekonomisine en çok katkıda bulunan sınıf işçi sınıfıdır. Buna rağmen milli ge- 
` lirden en az pay alan sınıf işçi sınıfıdır. Sermaye sınıfı sömürüsünü devam ettirmek için, elinden gelebilecek her şeyi yapar. 

İşveren ve sarı Kristal-İş ikilisinin oyununu bozmak, bütün cam kolunda çalışan işçilerin başta -gelen acil görevi olduğunu bilelim. 
Mücadelemizi yılmadan sürdürelim. 

Hür Cam-İş saflarında toplanalım. Bütün izocam işçilerinden, cam kolunda çalışan işçi- | lere kucak dolusu selâmlar. 

İZOCAM BAŞTEMSİLCİSİ 

BAYRAM TEKİN 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tirilmiştir. Kristal-İş sendikası ACS'ye ağırlık vermektedir demiştik. Kristal-İş sendikası bu son günlerde neden ACS'ye ağırlık veriyor açıktáyalım. 

Kristal-İş sendikasının sendikacılık anlayışı bugün artık iflâs etmiştir. Çünkü, Kristal - İş, Türk-İş'e bağlı diğer sarı sendikalar gibi, patron zihniyetiyle hareket etmektedir, Bu zihniyetle hareket ettiği için, ACS işçileri onu (Kristal-İş'i) ACS'den kovacaklar. Bunun kanıtı, bir müddet önce ACS işçilerinin büyük çoğunluğunun sendikamız Hür Camr-İş'e üye olması. Ayrıca ACS'de çok kısa bir zaman önce Kristal-İş'in ACS işçilerine şirin görünmek için 31.Ağustos.1975 günü Yol-İş sendikası salonunda yaptığı toplantıya işçilerin katılmaması, ACS işçilerinin Kristal-İş'i istemediklerini kanıtlamaktadırlar. Hatta eylemleri ile en iyi şekilde göstermiş oluyorlar. 

Kristal-İş sendikasının Yol-İş salonunda düzenlediği toplantıya 58 kişi katılmıştır. Bu 
58 kişinin hepsi ACS işçileri değildir. Polisler, 
Mersin'in yerli halkından katılanlarla beraber oluyor: İşte o gün Kristal-İş yöneticileri neye uğradıklarını bilmeden moral bozukluğu içinde toplantıyı açış konuşmasıyla kapayarak, kafaları çekmeye gitmişlerdir. 

ACS'de 1.Eylül.1975 gününde cereyan eden olaylar basına bilerek yanlış aksettirilmiştir. 
Kristal-İş yöneticileri ACS olaylarını kendileri- ne mal etmeye yeltenerek basını kendi emeklerine alet ettiler. Ancak bizzat olayları yaşıyan ACS işçileri bunun böyle olmadığını çok iyi bildikleri gibi belge ile ispat etmemizi istediler. Olaylarla ilgili resmi ve belgeyi Cam kolunda çalışan işçi arkadaşlarımıza somut ola- 


KRiSTAL— iŞ'E AÇIK ÇAĞRI 


Toplu iş sözleşmesi yakın bir gelecekte sona erecektir. Yeni sözleşmenin yetkisini almak için gereken işlemin ne derece uzun sürdüğü ve nasıl usulsüzlüklerle, sahte beyannamelerle elde edildiği de bir gerçektir. 

Bu nedenle Kristal-İş sendikasına açık çağrıda bulunuyoruz, ve diyoruz ki; 

İşçi hangi sendikayı istiyorsa toplu iş sözleşmesini o sendika yapsın. Açıkçası 


REFERANDUM'u peşinen karşılıklı kabul edelim. 


Türkiye Şişe Cam A.Ş. ait işyerlerinde yani; Çayırova, Mersin, Topkapı, Teknik Cam, Paşabahçe işyerlerinde, işçilerin önünde gizli oy açık sayımla yetkili sendikayı saptayalım. 

Bu çağrımızı Kristal-İş yöneticilerine ayrıca bir yazı ile bildirdiğimizi ve Kristal - İş sendikasının bu konudaki cevabını beklediğimizi bütün cam işçilerine duyuruyoruz. 
Karar işçinindir. 


rak göstermek, Kristal-Iş sendikasının ihanetini toplu sözleşme döneminin yaklaştığı bu sırada cam işçilerinin geleceği açısından önemli gördüğümüz için belgeyi ve resmi olduğu gibi yayın organımıza koyuyoruz. 
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Basının açıklaması Kristal-İş sendikası Genel Başkanı Mehmet Şişmanoğlu, ACS'nin işveren vekilleriyle protokol imzalandığını, protokol imzalandıktan sonra işçilerin işbaşı yaptığını yazmaktaydı. 

Asıl doğru olan şudur; bir protokol imzalanmış, protokolu imzalayanlar, Mehmet Şişinanoğlu veya Kristal-iş sendikasının bir başka yöneticisi değildir. Protokola imza koyanlar, 1.Eylül.1975 günü fiili olarak eyleme giren ACS işçilerinin o gün kendi aralarından yetkili kıldıkları 15 işçi arkadaşın imzası ile işveren vekillerinden Hulusi Soykut arasında yapılmıştır. 

Yapılan protokolde, sendikamızın Mersin şubesi yöneticilerinin imzası da mevcuttur. Hatta protokolde işçilerin sendika seçme özgürlüğü'ne işverenin müdahale edemiyeceği belirtilmiştir. 

Eğer Kristal-İş sendikası protokolu imzalamış olsaydı, protokolde böyle bir maddeyi koydurmazdı, bu da açıkça gösteriyor ki, Kristal-İş yapmadığı şeyi yaptığını iddia etmekle, işçinin iyi niyetini istismar etmekte olduğunu göstermektedir. 

Sonuç olarak ACS işçileri, Kristal-İş sendikasının her hareketini çok iyi izlemekte ve en kısa zamanda ona gereken dersi vereceklerdir, 


İŞVERENİ 
PROTEST 
ETTİLER 


Topkapı Şişe ve Cam, Topkapı Teknik Cam, Çayırova Cam, Çayırova Cam Elyaf, Çayırova Cam İşleme fabrikalarında çalışan işçiler, 30 Ağustos Zafer bayramında 24 saat çalışmadılar. 

30 Ağustos günü sabah saat 07 den 09 a 
kadar fabrika kapılarında bekleyen işçiler, bir araya gelmek üzere toplu halde arabalara binip Çayırova çevresinde Darıca Eski Hisar mevkiinde bir araya geldiler. Bir araya gelen beş fabrikanın işçilerine hitaben, Genel Başkanımız Ali Şahin kısa bir konuşma yaparsy göy- le dedi: 


TEMSİLCİLER MECLİSİ TOPLANDI 


27 Ağustos 1975 tarihinde sendikamızın 
genel merkez binasında toplanan temsilciler meclisi, işçi sınıfının ekonomik mücadelesinin yanı sıra Politik bir mücadele vermek zorunda 
1 belirttikten sonra, Cam Sanayii işçi- 
“lerinin sorunlarını "tartışarak “gelecekteki ik “cadele yönetimini saptamışlardır. 

Temsilciler Meclisi, Cam Sanayii işçilerinin _ sorunlarını tartışırken, tekelci sermayenin yurt ekonomisinde ve politik sahada oynamak istediği rolü göz önünde bulundurarak, demokratik hak ve özgürlükler için mücadele etmenin gereğini vurgulamıştır. 

— Uzun süredir ülkemizde uygulanmakta olan Sıkı yönetim grevleri ertelemiş, sendikal Hürriyetleri kısıtlamıştır. Sıkı yönetimin kalkmasıyla, işçiler yasal hakları olan grev ve sendikalaşma özgürlüklerini yoğun bir biçimde uygulamaya başlamıştır. Bu uygulamalardan, özellikle büyük sermaye çevreleri ve onların sözcüleri durumunda olan MC iktidarı, işverenler konfederasyonu ve Türk-İş endişeye düşmüşlerdir. 

İşçi sınıfının bu haklı mücadelesini ve gelişimini geriletmek için Türk-İş, işveren sendikaları konfederasyonu, MC partileri ağız birliği ederek, bu hareketlerin yasa dışı olduğunu ve dışarıdan yönetildiğini yaymaya ve komu oyunu bu doğrultuda oluşturmaya çalışmaktadırlar. 

© Buna karşı temsilciler meclisi Devrimci sendikaların başlıca görevinin işçi sınıfı hareketine tezgâhlanmak istenen işveren oyununu bozmak, kamu oyuna işçi sınıfının haklılığını anlatmak, işçi sınıfının mücadelesinin amacının yurt çapında demokratik hak ve özgürlükleri geliştirmek olduğunu saptamıştır. 


HÜR CAM - İş 


HÜR CAM-İŞ SENDİKASI ADINA SAHİBİ 


TEKNİK DÜZEN : 
CAĞALOĞLU/ İSTANBUL 9 TELEFON; 27 84 02 © ÜYELERE PARASIZ DAĞITILIR 6 AYDA 


YINLANIR MESLEKİ YAYIN ORGANIDIR 6 BASKI : 


: ALİ ŞAHİN * YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ : HÜR CAM-IŞ EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 0 ADRES : KLOD FARER CADDESİ 


«... Kapitalist sistemin hakim olduğu ülkemizde, başta işçi sınıfı ve emekçi halkımıza büyük kayıplar vermektedir. Cam Sanayii işçileri olan bizler bir araya geldiysek bu bir rastlantı değildir. Belli bir birikimin sonucudur. 

- Hayat şartları günbe gün biz işçi ve emekçilerin aleyhinde gelişti ve gelişmektedir. Aleyh- te olan bu gelişme cam sanayii işçilerini kapsar. Türkiye Şişe ve Cam Sanayii işvereni, toplu sözleşmenin imzalandığı tarihten bu yana, 
kendi mamüllerine üç kez toplam olarak % 60 
oranında zam yapmıştır. Buna karşılık biz di- 


birliği yapmak kaydıyla, kararlı bir mücadele verilmesi üzerinde durmuştur. Bu konuda görüş birliğine varan temsilciler meclisi bir basın bildirisi hazırlayarak, aldığı kararları ve görüşleri kamu oyuna açıklamıştır. 

Bildirinin metni özetle şöyledir. 

Hergün binlerce işçinin (özgürce sendikalaşma hakkı) patron, sınıfınca elinden alınarak işçiler topluca sokağa atılmakta, açlık ve sefaletin pençesine itilmektedir. Parababalarının sözcüsü Milliyetçi Cephe iktidarı gelişen işçi sınıfı mücadelesini kanla, ateşle bastırmak istemektedir. 

Ayrıca Trakya ve Murat Cam Sanayii işçilerinin direnişini şiveren kırmak için, iki temsilci arkadaşı ihbar edip, tutuklanmasına karşı bildiride şu açıklamaya yer verilmişitr. 

— Suçsuz yere tutuklanan ve halen akibetlerinin ne olduğunu bilmediğimiz temsilci arkadaşlarımızın serbest bırakılmasını istiyoruz. Bütün Cam işçileri ve emekçileri sömürü ve baskıya karşı ortak mücadeleye çağırıyoruz. 
Şeklinde bir açıklama yapılmıştır. 


SENDİKASI 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yoruz ki, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları iş-. 


vereni cam işçilerine hayat pahalılığı zammı vermeli ve işyerinde hiçbir işçiye baskı yapmamalıdır. 

Daha sonra Genel Sekreterimiz M. Ali Tunçdemir bir konuşma yaparak özetle şöyle dedi: 

«Bugün 30 Ağustos, bundan 53 yıl önce Türkiye emekçi halkının dış sömürücülere, yani emperyalizme karşı kararlı bir şekilde verdiği mücadelenin izlerine rastlayamıyoruz. Yine ülkemizde dış sömürücü güçler var, emperyalist- 


' ler ve bir avuç yerli parababası elele vererek 


ülkemizi ve emekçilerini iliğine kadar sömürmektedirler. Bugün mevcut olan emperyalist sömürüden ötürü ülkemizin bağımsızlığından söz edemiyoruz. Bugün 30 Ağustos bizleri iligimize kadar sömüren bu bir avuç parababası bu tatil gününü Avrupalarda, lüks villâlarda, sayfiye alanlarında milyonlar harcayarak geçirirken, biz işçileri, yani bütün değerleri yaratanları emrivaki bir takım tamimlerle işye- 


rine hapsederek kanuni hakkımız olan tatil gününü bizlere çok görmektedirler. İşte bugün 


i 


burada bu gidişata bir son vermek için toplan- 


dık. Yarın aramıza başka fabrikanın işçileri de katılacak. Bağımsızlık ve demokrasi mücadelemizi bütün işçiler hep birlikte emperyalizme ve kapitalist: sömürüye karşı daha güçlü bir biçimde vereceğiz...» 

Daha sonra Çayırova Cam Sanayii fabrikalarının Gebze şubesi başkanı Ahmet Topaloğlu bir konuşma yaparak, özetle şunları söyledi; 

«KARDEŞLER, 

Bugün beş tane Cam fabrikasının işçileri bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bir araya gelişimiz bir rastlantının sonucu olarak değil. İşverenin bize karşı haksız, yanlış tutumu ve uygulamalarının sonucu olarak, bir araya gelmiş bulunuyoruz. 

Toplu sözleşmenin bitimine çok az bir zaman kaldı. Daha iyi haklar elde etmek sağlıklı şartlar altında çalışmak ve geleceğe güvenle bakabilmemiz için, birlik olmak zorundayız. 
Birlikten kuvvet doğar. Biz işçiler birlik olmazsak, işveren sınıfına yarar. Önümüzdeki dönemde biz cam işçilerini büyük bir görev bekliyor. 
Görevimiz sendikamıza sahip çıkmak. Sıkılı bir yumruk gibi işverenin karşısında dikilmektir. 

Topluluk konuşmacıları dinledikten sonra ağaçların altına gruplar halinde dağılarak eğlendiler, denize girip yüzdüler. Öğledn sonra davul zurna ile çeşitli oyun havasını çalıp, halay çektiler. 


ŞİNASİ YELDAN 


